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Route 1: Ontdek Leeuwarden op de fiets vanuit Camperplaats Leeuwarden
(38,62 km, circa 2:16 uur)

Leeuwarden laat zich goed op de !ets ontdekken. In deze charmante stad tref je volop prachtige oude gebouwen aan. In het 
buitengebied geniet je van de weidsheid en de oude dorpjes.

Poptaslot
De route start bij Camperplaats Leeuwarden, een mooi logeeradres aan een jachthaven aan de rand van Leeuwarden. Vanuit hier
rijd je zo de weidse polders in. Je komt door Boksum en Deinum, twee prachtige oude terpdorpjes die ooit aan de Middelzee lagen:
een voormalige zeearm die tot in de middeleeuwen door Friesland liep. In Marssum kom je langs de Heringastate, een 
vijftiendeeeuwse stins die nu als museum is ingericht: een leuke afstapper!

Leeuwarderbos
Nadat je langs enkele vaarten door de polders ge!etst hebt, kom je door het Leeuwarderbos: een prachtig jong natuurgebied dat
is aangeplant om CO2-uitstoot te compenseren. Vervolgens rijd je door het stadshart van Leeuwarden. Dankzij de vele goed
bewaard gebleven monumentale panden tref je hier een unieke historische sfeer aan. Genieten! 
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Route 2: Vanuit Camperplaats Leeuwarden naar Alde Feanen
(53,97 km; ca. 3:10 uur)

Vanuit Leeuwarden rij je zo het weidse Friese land door. Je treft hier rust, ruimte en prachtige oude dorpjes. Ook !ets je door 
Nationaal Park de Alde Feanen.

Poldermolen
De route start bij Camperplaats Leeuwarden, een mooi logeeradres aan een jachthaven aan de rand van Leeuwarden. Vanuit hier 
rijd je zo het karakteristieke Friese land in met zijn weidse graslanden en vele vaarten. Lekker uitwaaien, terwijl je van de rust 
geniet. Je passeert o.a. de rietgedekte molen de Hempenserpolder, uit 1863. Bij knooppunt 91 komen drie waterwegen samen: het 
Schalkediep, de Wijde Hop en het Prinses Margrietkanaal. Een mooi plekje!

Pikmeer
De Alde Feanen is een uniek natuurgebied: in dit laagveenmoeras van bijna 4000 hectare kijk je uit over meren, slootjes, rietlanden 
en struwelen. Je treft er alle stadia van een goed ontwikkeld moeras aan: van weids en open water tot beschutte bossen. Verderop 
rijd je over autoluwe weggetjes door de polders. Regelmatig zie je een karakteristieke oude boerderij. Nadat je over het Pikmeer 
hebt uitgekeken, kun je in Wirdum de middeleeuwse Sint-Martinuskerk bewonderen.


